
 

Danser 

 
 Net buiten de stukgeschoten 

 stad zit een man bij het water 

 

 Je kent hem niet maar toch 

 doet hij je denken 

 je kijkt, hij ziet je staan 

 

 Dan hoor je zijn stem, als 

 een echo van ooit  

 

 Je hoeft niet meer  

 te vechten, laat mij  

 je voeten wassen 

 zodat je weer kunt  

 dansen 

 


